Interessante wandeling met een uitstekende gids door het pittoreske havenplaatsje Kinsale,
met een rijke historie.

REISOMSCHRIJVING

Interessante wandeling door het pittoreske Kinsale, met een mooie jachthaven en een oud centrum met een wirwar van smalle straatjes, waarin de winkels

en pubs strijden om de meest kleurige pui. Je gids Dermat Ryan is al meer dan 40 jaar een gediplomeerde gids en hij kan op boeiende en humorvolle manier
vertellen over de rijke historie van Kinsale. Het 25 km. ten zuiden van Cork gelegen havenplaatsje was al een handelspost in de tijd van de Vikingen. In 1601
was het toneel van de Battle Of Kinsale, waarbij Engelse troepen een gecombineerde lers-Spaanse troepenmacht versloegen; een keerpunt in de lerse
geschiedenis. Andere interessante verhalen gaan over piraten, The Great Famine (de grote lerse hongersnood) en het zinken van de Lusitania. Dit schip werd
in de Eerste Wereldoorlog voor de kust van Kinsale getorpedeerd door een Duitse onderzeeér.

Prijs: ? 11 per persoon

Vertrek: dagelijks om 10.30 uur vanaf het Tourist Office

Duur: ca. 1 uur
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